Een bijzondere dag

Clasien Lever - de Vries

Op 26 maart 2020 was het onze 45° trouwdag. Buiten wapperde
daarom de vlag van Schiermonnikoog.

In 1987 verhuisden wij van Maastricht naar Bennekom. Bert en
ik constateerden daar al snel dat wij in onze straat tot een min-
derheid behoorden vanwege ons gebrek aan vlagvertoon op
koninklijke feestdagen. We besloten om ons aan de buurt te
conformeren maar dan wel 'wat alternatief'. En zo schaften we
behalve de rood-wit-blauwe driekleur + wimpel ook vlaggen
aan van de geboorteplaatsen van onze gezinsleden. Aanvanke-
lijk waren dat vijf vlaggen, inmiddels zijn het er dertien; ook
van schoonkinderen en kleinkinderen en een vlag van Schier-
monnikoog waar onze relatie in 1971 begon. Deze vlaggen ste-
ken we uit op de respectievelijke verjaardagen van onze ge-
zinsleden en die van Schiermonnikoog op onze trouwdag.
Terwijl ik op onze trouwdag achter mijn bureau, dat op de eer-
ste verdieping voor het raam staat, klaar zat om voor het eerst
'op afstand' via mijn laptop te gaan vergaderen, zag ik op die
26° maart dus ook een voortdurend heen en weer wapperende
vlag van Schiermonnikoog in mijn linkerooghoek.

Vanaf elf uur vergaderde ik zo met een redactieteam bestaande
uit een viertal (vrouwelijke) docenten. Drie van ons zijn gepen-
sioneerd, de vierde werkt vanaf nu nog een jaar. We gaven/ ge-
ven les in het voortgezet onderwijs in het vak biologie of schei-
kunde. Toen we in de maand ervoor, begin februari, afspraken

om op deze dag in maart de laatste puntjes op de i te zetten in
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het productieproces van ons boek met de titel Beter Weten over

Eten, hadden we er nog geen idee van dat we niet meer met het
openbaar vervoer zouden mogen reizen en dat we vanuit huis
zouden moeten werken. Het vergaderen was onwennig; we be-
spraken alleen de punten waar we gezamenlijk iets van moes-
ten vinden. De rest kon via de mail nog aan de orde gaan ko-
men. Het ging lekker vlot, in een uurtje waren we klaar en we
hadden geen reistijd. Waarom zouden we dit voortaan niet al-
tijd zo doen? Het scheelt immers een hoop tijd.

Daar is best een duidelijk antwoord op te geven! Een deel van
de charme van ons project is ook het elkaar ontmoeten, gedach-
ten aanscherpen en er plezier in hebben om samen te werken.
Het 'op afstand vergaderen' is best wel efficiént en zeker een
oplossing voor het moment. Maar gezellig? Daar moet je elkaar
voor zien, samen een broodje eten en ook kunnen bijkletsen
over het persoonlijke wel en wee. In de afgelopen twee jaar
hebben we met elkaar niet alleen een interessant boek samen-
gesteld /geschreven maar er heeft zich ondertussen ook een

mooie vriendschap ontwikkeld.
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Begin april stuurde ik de losse onderdelen van het boek met
alle aanwijzingen voor de vormgever 'de deur uit'. Vier weken
en twee correctieronden later werd de pdf naar de drukker ver-
zonden; eind mei rolden 4000 boeken van de drukpers! Zelfs
een beetje eerder dan gepland want iedereen kon lekker vlot
doorwerken.

De ochtend van 26 maart werd dus besteed aan 'op afstand'
vergaderen. Tijdens de lunch werd ik opeens verrast door mijn
echtgenoot die zich vanwege de gelegenheid speciaal in zijn
trouwpak had 'gehesen'. Het pak hing nog ergens achter in een
kast en hij blijkt er nog in te passen! Dat hoef ik met mijn
trouwjurk niet meer te proberen.

Aan het einde van de middag en aan het begin van de avond
werden we achtereenvolgens gebeld via FaceTime en via beeld-
bellen van WhatsApp door ons feliciterend nageslacht. Het ge-
bruik van deze media is in coronatijd, waarin je als 'kwetsbare
oudere' opeens ontzien/gemeden moet worden (lees hier 'niet
meer bezocht mag worden') een goede mogelijkheid om elkaar
niet alleen te spreken maar ook te zien. Het was zelfs zo gezel-
lig dat we ondertussen vergaten ook nog naar ons 'feestmaal'
om te zien. Dat bleek dus om acht uur 's avonds iets te lang te
hebben gesudderd. Het gaf niet, we moeten in deze bijzondere
periode steeds laten zien dat we ons kunnen aanpassen aan het
'nieuwe normaal'. Hopelijk komt deze wendbaarheid ons van
pas wanneer we het antwoord moeten gaan vinden op de vraag

'hoe verder?'in de nabije toekomst...
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