
Orde van den Prince

Afdeling Kempen

Lidmaatschap
Momenteel telt onze afdeling 36 leden, vrouwen en
mannen, divers in leeftijd, achtergrond en interesses. We
verwelkomen graag nieuwe leden die de visie op
vriendschap en verdraagzaamheid delen en graag
waardevolle verbindingen vormen met gelijkgestemden.
Nieuwe leden krijgen steeds een meter of peter die hen
warm opvangt tot ze zich helemaal thuis voelen.

Praktisch
We komen bijeen op de tweede vrijdagavond van de
maand september tot juni. Onze vaste stek is Den Eyck in
Kasterlee. De partners van onze leden zijn altijd even
welkom!

Meer informatie op de webpagina van onze afdeling:
https://www.ovdp.net/node/200 
of contacteer voorzitter Jan Dheedene
0472/961233; jandheedene@gmail.com



De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlandse
vereniging die zich inzet voor de Nederlandse taal en
cultuur. De naam van onze vereniging verwijst naar Willem
de Zwijger, de prins van Oranje, gekozen wegens zijn rol in
de geschiedenis van de Nederlanden en zijn tolerantie.

Meer dan drieduizend leden in Vlaanderen en Nederland
komen maandelijks samen in honderd afdelingen. 
Onze afdeling Kempen is in de eerste plaats een
vriendengroep die zoekt naar meer kennis over het reilen
en zeilen van onze samenleving. Speciale aandacht gaat
hierbij naar de Nederlandse taal en cultuur, maar evenzeer
naar het ontstaan en de geschiedenis van krachten die
onze maatschappij vorm geven zoals de energietransitie,
de relatie met het Verenigd Koninkrijk, beter onderwijs of
Plato. 

Vriendschap is een waardevolle schat die we koesteren.
Verbindingen met anderen maken, vormt de basis van ons
bestaan. Vriendschap gaat verder dan oppervlakkige
interacties. Het gaat om wederzijds begrip, steun en
betrokkenheid, om relaties die gebaseerd zijn op
vertrouwen en eerlijkheid. Door deze vriendschap uit te
dragen, verrijken we niet alleen onszelf, maar dragen we
ook bij aan een hechte en transparante maatschappij.

Verdraagzaamheid is de hoeksteen van onze interactie met
elkaar en anderen. We kijken naar de wereld met respect
voor andere meningen. In een veranderende wereld
houden we onze geest open en brengen begrip op voor de
verschillen die er in onze samenleving zijn. Tolerantie
betekent niet noodzakelijk dat we het altijd eens moeten
zijn met anderen. Het betekent wel dat we in staat moeten
zijn om meningen van anderen, die niet overeenkomen met
die van ons, te respecteren. Het gaat om het bouwen van
bruggen in plaats van muren en het creëren van een veilige
omgeving om te kunnen discussiëren over waarden en
normen die ons scheiden en verbinden. Eenieder dient
zich hierbij gehoord en gewaardeerd te voelen.

Onze leden en hun partners komen maandelijks samen in
Den Eyck in Kasterlee voor een culturele injectie. Tijdens
het aperitief en het diner zitten we gezellig samen en
praten bij. Na het diner nodigen we een eminente
spreker uit met wie we in discussie gaan na de
uiteenzetting. Voorbije jaren mochten we in gesprek gaan
met boeiende sprekers als Mia Doornaert, Philippe Van
Parijs, Karl van den Broeck, Stefan Hermans, Koen Aerts,
Rick de Leeuw en Els Snick. Jaarlijks komen alle leden uit
Vlaanderen en Nederland samen op de inspirerende
algemene ledendag en gewestdag.

Jaarlijks maken we ook een culturele uitstap om in een
meer ongedwongen sfeer de vriendschap tussen de
leden verder te laten openbloeien. Er zijn nog zoveel
minder gekende aspecten van onze geschiedenis te
ontdekken! Zo bezochten we de voorbije jaren Leiden,
Brussel, Brugge en Rijsel.

Omdat we overtuigd zijn van het belang van de
Nederlandse taal als bindend element in onze
samenleving, engageren we ons actief in bestaande
initiatieven in de Kempen die de taalvaardigheid van
anderstaligen en minder-geletterden trachten te
verbeteren.


