
Gedichten tijdens het Kerstdiner op 18-12-2023 
 

Hans Bouma: Hartslag 
 
Je vrienden - 
of ze er nu zijn of niet, 
altijd zijn ze om je heen. 
 
Ogen die je volgen, 
stemmen die je dragen. 
 
Reisgenoten 
waar je ook gaat, 
bondgenoten, droomgenoten. 
 
Altijd hun wiekslag, 
wiekslag die je herkent, 
je eigen wiekslag. 
 
Altijd hun hartslag - 
je eigen hartslag. 
 

L.F. Rosen: Vriendschap, een fragment 
 
Vriendschap herinner ik 
mij als een reis van 
de tastzin naar de reukzin, 
van nerveuze vingertoppen 
naar een haast feilloze neus. 
 
Denkend aan vriendschap denk ik 
dan ook vooral aan een les 
in zintuigelijke waarneming. 
 
Ook schiet mij nu de oude belofte 
door het hoofd dat vriendschap 
altijd het licht zou laten branden, 
 
en voel ik weer de stevige 
stappers aan mijn voeten 
want zo'n reis onderneemt 
men niet op balletschoenen. 
 
Van vriendschap, die een wolk 
van warm vlees zou zijn, 
resten nu nog steeds de botkruimels 
in een zeemleren buideltje 
op mijn borst, een amulet 
die mij beschermt 
op de welhaast eindeloze reis. 
 

Katelijn Vijncke: Vriendschap 
 
Het water rimpelt wrikkeloos 
doorheen de tijd. 
 
Hoe dieper je luistert, 
hoe meer je ziet. 
 
Zuiver water kent geen bodem 
en er tintelt altijd 
 
iets aan de oppervlakte. 
Het is de stilte zelf, 
 
terwijl het voortdurend borrelt. 
’t Is fijn en kwetsbaar 
 
als kristal wanneer twee mensen 
op dezelfde golf zitten. 


