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Compassie in koude tijden 

 

Het was zo rond de Kerstdagen, 

bossen, kreupelhout en hagen 

waren met een laag sneeuw bevlagd, 

dat de burgervader had bedacht 

dat zijn raad bijeen moest komen 

Onzalige tijding had hij vernomen 

Er dreigde grote nood te gaan gebeuren 

Waarover men alom in geuren en kleuren 

in tijdschriften en media had bericht 

Terwijl menig landverrader al was gezwicht 

om eerder vandaag nog dan morgen 

vrij toegang te gaan bezorgen 

aan hetgeen ze toch al lang wisten 

niets minder waren dan terroristen 

die de list van Odysseus  kopiëren 

waarvan wij hebben kunnen leren 

dat het noodlot dat de Trojanen trof 

een wijze les is en populaire leerstof 

dat wie het vreemde binnenlaat 

onherroepelijk ten onder gaat 

 

En zo kwam het dus op deze dag 

dat het bijeengekomen gezag 

zich over het lot heeft gebogen 
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van wat, het is ongelogen 

een kind betrof, in haar eerste jaar 

waarbij onder haar gekrulde haar 

zich iets vreemds genesteld had 

en diep in haar hersenen zat 

door haar schedeldak omhuld, 

 

Men zei: het was haar eigen schuld 

Een schuld ver in de toekomst gelegen 

is de reden waarom ze dit heeft kregen 

met fout DNA in haar cellen 

zou ze later naar het kwaad overhellen 

 

Haar toelaten tot een hospitaal? 

dan wisten zeker allemaal 

die Troyes les hadden geleerd: 

dit gaat vast en zeker verkeerd. 

Want, riep iemand toen heel wijs 

dat door nareis op nareis 

de stad ten onder zal gaan 

Een hoogstaande cultuur eraan! 

Niemand toch die zoiets wil? 

 

 

In de raadszaal voelde het kil. 
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Dat was dus het gevaar dat dreigde 

zodat men niet naar compassie neigde 

 

Zo werd gesproken in de raad 

hetgeen in de notulen staat. 

Maar ook kan men erin lezen 

dat enkelen op medelijden wezen 

week van hart, de ogen betraand 

voor stads scherprechters staand 

met een gemoed, droef en zwaar 

vroeg men de burgervader: is dit waar? 

 

Waar? Vroeg die, is dat een vraag? 

U weet wat u wacht vanaf vandaag! 

Een wreed lot is u beschoren 

als u niet naar mij wilt horen. 

 

Zo was hiervan het resultaat 

van al dat heen en weer gepraat 

dat wie tot zijn schade 

zich in de burgervaders ongenade 

bracht, en dat buiten z’n schuld 

onvervaard en onverhuld 

toen tot compassie opriep 

gevaar voor eigen leven liep. 
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Medeleven werd als zwakte gezien 

Terwijl de burgervader bovendien 

weet dat voor onderdanen geldt 

( en zo is het al eeuwen gesteld ) 

een zwakke leider vindt men niet fijn, 

‘n bewonderde held moet het zijn. 

Kordaat van tekst en van toon, 

anders wacht hem slechts hoon. 

Angst zaaien is het politiek recept 

Met feitenvrijheid dan behept 

Nimmer ongelijk toegeven, nimmermeer 

Val aan! Verdraai! Ontken! Ga wild te keer! 

Wacht tot de waarheid dan kapseist 

en zo de weg naar de macht wijst 

 

Zo zag hij zijn kansen schoon 

en sprak de held op brave toon: 

 

Daar het ’t volk is beloofd 

zal ik hier uit mijn blote hoofd 

het verraad hier openbaren 

en daarbij dan niemand sparen 

die eraan heeft meegedaan: 

“wie de schoen past trekt hem aan!” 
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De schuldigen werden aangewezen 

Voor hun lijf en goed moesten ze vrezen. 

Hij sprak: verneem nu al te gader 

en ik zweer dit op het graf van mijn vader 

dat ik met heel mijn ziel en zaligheid 

mij jaren onafgebroken heb gewijd 

de stad van vreemde smetten vrij te houwen 

er is er maar één die u dus kunt vertrouwen 

ik heb mijn messen nu extra gescherpt, 

nu men mij dit kind voor de voeten werpt 

wat ik doe, heb ik aan het volk beloofd 

ook al zit er iets vreemds in dat kinderhoofd. 

en had ik niet zo gehandeld en gedaan 

dan was er aan uw bestaan 

alras een eind gekomen! 

 

Zo heeft men toen vernomen. 

 

Zo werd dus gesproken in de raad 

en vernamen de mensen in de straat 

waardoor menigeen zeer was ontsteld: 

en riep: “o, onze beminde held 

spreek vrijuit, wat zeg je daar? 

Wees rechtvaardig en verklaar 

ons – ik smeek je – wat je weet 

- bij jouw ziel – van het grote leed 
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dat men ons bezorgen wou. 

Toe zeg ons de waarheid! Gauw! 

 

Zo deed hij, en men was geschrokken 

zodat velen de straten toen in trokken 

ze gingen om het gevaar te stoppen 

zwaaien met vlaggen en varkenskoppen 

probeerden zo het kwaad te bezweren 

daarbij vreemde leuzen scanderen 

 

Een uiting van hoogstaande cultuur 

dit oplaaiende politieke vuur 

 

Maar, wat niemand had verwacht: 

er is dan toch een grote kracht 

die plots van zich doet spreken. 

Het leek vanuit de hemel een teken 

Zoals dat welk de  Kerst beheert 

en het kwaad in de mens bezweert 

De kerstster was nog niet in zicht 

desondanks was men toch gezwicht 

Iets had de harten doen breken 

Wat eerst onmogelijk had geleken 

was warempel waar gebeurd 

men had de toegang goedgekeurd 

tot het hospitaal in de stad 
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hetgeen door elkeen werd opgevat 

dat het beslist een wonder moest zijn 

met de Kerstgedachte geheel in lijn 

 

Men heeft dit mirakel willen duiden 

riep de hulp in van drie Wijze luiden 

en, zo hebben de Wijzen toen gesteld 

dat in hetzelfde kwantumveld 

de kerstster zich bevonden had 

als mede alle bestuurders in de stad 

Daarmee ver weg, met volle kracht 

zoals men met de Kerst verwacht 

haar werking had doen gelden 

zodat men toen wist te melden 

wat de Kerstster veroorzaakt had 

bij de raadsleden van de stad. 

 

Een ommezwaai had men gemaakt 

men was werkelijk in het hart geraakt 

Het ‘miserere nobis’ was verhoord. 

 

Onze held dacht: ze zijn gestoord 

 

Hij had namelijk compleet gemist 

wat inmiddels eenieder toen wist 

dat het kindje in het hospitaal 
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voor de anderen toch allemaal 

geheel onschuldig was, als evenzo 

het kerstkindje in het stro 

tussen os en ezel in geboren 

omdat de ouders toen moesten horen 

van degene waarbij men onderdak zocht 

dat het niet zo wezen mocht 

“vol is vol” riep elke herbergier, “heus” 

en sloeg de deur dicht voor hun neus 

 

Telkens liet men hen horen 

welk lot hen was beschoren. 

Van huis en haard verdreven 

ondertussen voor hun leven vrezen 

Verder, verder voerde hen het lot 

Verjaagd, al wist eenieder: bij God, 

welk een onrecht wordt hier gedaan! 

 

Maar, al kraait driemaal de haan 

verloochenen zal men nimmer niet 

dat dit ooit nog weer geschied 

zodat naastenliefde vanaf nu prevaleert 

aldus heeft het kerstverhaal geleerd 

alweer 2025  jaar geleden gebeurd 

de les door eenieder goedgekeurd 
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Nooit meer, is nooit meer! 

Geldt ook voor deze keer 

vond de bijeengekomen raad 

besloot vervolgens heel kordaat: 

dat wordt onze nieuwe moraal! 

 en dat vonden ze dus allemaal 

tevens ervan overtuigd geraakt 

dat wat een mens tot mens maakt 

( levend in verbintenis) 

gewoon ….….compassie is! 


